4. Omgeepapier 12 - 17 Februarie 2024

‘n Kind van die Here is Barmhartig

1.

Lees Luk 10: 27 - 37. Vraag: Wat beteken BARMHARTIGHEID? Wat vra dit van
my? (Oop oé + diskresie; betrokkenheid / aanraking; egte deernis / medelye; tyd;
geld?; opoffering / geduld; diskreet)

. Lees Joh 13:14 - 15. Vraag: Hoekom moet ons Barmhartig (en liefdevol,

goedhartig, / saghartig, geduldig, nederig ens) wees?

. Lees Eseg 11:19 - 20 uit die Nuwe Lewende vertaling van 2006. Lees ook Gal

5:22. Vraag: Hoe kry ‘n mens dit reg om Barmhartig te wees?

Vraag: (4.a Dink by jouself - Van WIE weet jy wat Barmhartigheid nodig het? Wat kan
jy daaraan doen? As dit nie verleentheid sal veroorsaak nie, deel dit met die
Omgeegroep) 4.b Watter leemtes het ons Gemeente se Barmhartigheid
bediening? 4.c Hoe kan ons dit verbeter?

Gebedsversoeke: Waarvoor / vir wie kan ons bid? Waarvoor kan ons vir die
Here dankie sé?



